Liturgie zondag 4 mei 2024
van de Gereformeerde Kerk
te Loenen aan de Vecht
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Protestantse Kerk

Voorganger:  Pastor W.F. Flantua, Loenen a/d Vecht
Ambtsdrager: Ton Boerema
Organist: Corrie Bootsma

Orde kerkdienst Loenen, 4 mei 2025

Mededelingen ouderling van dienst
Mededelingen dd 4 mei '25

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze Paasdienst
dienst.

Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert en meekijkt, of op een later
tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat Pastor Fred Flantua voor.

Organist: Corrie Bootsma

Beamist; Coen Schlimme

Koster: Wolter en Henriétte Jagt

Koffie: Marjan Schoe en Wilma de Kruijter

Mijn naam is Ton Boerema, ik ben uw ambtsdrager van dienst.

Zondag 11 mei gaat ds. P. Pronk voor en vieren wij het Heilig
Avondmaal.



De bloemen van vandaag gaan met hartelijke felicitaties voor zijn
verjaardag, morgen 5 mei, naar Gert Oussoren

Els de Jong wordt 6 mei opgenomen voor een operatieve
behandeling.

Uw collectegeld vandaag is bestemd voor het bloemenfonds

U kunt uw collectebijdragen ook doneren via de QR code, achter in
de kerk, of overmaken per bank.

Als u thuis meekijkt via Kerkdienst gemist kunt u ook uw bijdrage
doneren via de betaallink. Als u de liturgie uitklapt en gedurende de
dienst meeleest komt u deze link vanzelf tegen.

Aan het einde van deze dienst zingen wij het Wilhelmus, dit in
verband met het feit dat het morgen Bevrijdingsdag is.

Na de dienst bent u allen hartelijk welkom voor een kopje koffie of
thee in de consistorie.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen
verbonden zijn.

Kaarsen worden aangestoken.

Openingspsalm: Lied 111: 1 & 2

1.Van ganser harte loof ik Hem

in 't midden van Jeruzalem,

de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,

Hij doet wie lust heeft aan zijn leer

de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

2.Zijn doen is louter majesteit,

zijn luister, zijn gerechtigheid

houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is

de Heer, en zijn gedachtenis

eeuwig waar Hij zijn daden stelde.



Bemoediging & groet

Zingen: Lied 111: 3

3.Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs,
zijn kinderen geeft Hij nimmer prijs,
steeds blijft Hij zijn verbond gedenken.
Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont!
Het land waarin de afgod troont,

wilde Hij aan de zijnen schenken.

Zingen: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Verootmoedigingsgebed
Wetslezing

Zingen: Lied 313: 1,2 & 4
1.Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

2.God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,



voor and re stemmen doof.

Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen

het smalle pad te gaan

en stil het kruis te dragen

achter hun Heiland aan.

4 Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,

die kunnen veilig bouwen,

hun huis heeft vaste grond.

Des Heren woord maakt vrij

van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij

zijn plannen en gedachten.

Het rijk is ons nabij!

Gebed om de Heilige Geest

1%t¢ Schriftlezing : Exodus 19 3 - 8a

[3] Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe:
‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Isra€l weten: [4] “Jullie
hebben gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op
adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. [5] Als je
mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je
een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken — want
de hele aarde behoort Mijj toe. [6] Een koninkrijk van priesters zul je zijn,
een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israélieten over.” [7] Mozes
ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat
de HEER hem had opgedragen. [8] En het hele volk antwoordde als uit één
mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.

Zingen: Lied 993 : 1 & 2
1.Samen op de aarde,
dat beloofde land,

God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand
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2.wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten

wat Hem toebehoort.

Schriftlezing: Johannes 21: 17-20 & 24

[17] en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes,
houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer
vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik
van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. [18] Werkelijk, Ik verzeker je,
toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde,
maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel
omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.” [19] Met deze woorden
duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij:
‘Volg Mij.’

[20] Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel
hield hen volgde — de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus
toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren.

[24] Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

Zingen: Lied 653: 4 & 7

4.Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.

O licht der wereld, zie er is

voor wie U kent geen duisternis.

7.0 Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.
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Overdenking

“De kracht van openheid”

Open je oren

om te horen wat anderen bezighoudt
en te begrijpen wat ze vertellen

of juist proberen te verzwijgen.

Open je ogen

om te zien wat er in de wereld speelt
en om onderscheid te kunnen maken
tussen positieve en negatieve krachten.

Open je mond

als je onrecht en misstanden signaleert
en schreeuw het uit als je ziet

dat mensen kapot gemaakt worden.

Open je hand

om te kunnen geven en ontvangen
en leg je hand in die van een ander
om samen sterk te staan.

Open je armen

om anderen te kunnen troosten
en mensen duidelijk te maken
dat ze welkom zijn bij jou.

Open je hart

om de liefde van anderen toe te laten
en om mensen te laten voelen

dat je van ze houdt en om ze geeft.
Open je geest



om inzicht te krijgen en ideeén op te doen
en laat je leiden door de Geest van boven
die als een kracht in mensen werkt.

Muzikaal Intermezzo

Zingen: Lied 791: 1,4,5& 6
1.Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen

als geheim en zegening.

4.Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, —
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5.Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.

Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6.Liefde boven alle liefde,

die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Collecte: Bloemenfonds

Collecte

De bloemen uit de kerk B
worden ter ondersteuning
en bemoediging bij "

gemeente-leden gebracht.

Betaallink:https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=8Spv8u90Xv6gGjZRalwyH
sWAA7c4VeBp



https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=8Spv8u9oXv6gGjZRaIwyHsWAA7c4VeBp
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=8Spv8u9oXv6gGjZRaIwyHsWAA7c4VeBp

Dankgebed & voorbede

Slotlied: Lied 793: 1, 2 &3
1.Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

2.Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind —

al zou ons een vijand haten,

al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:

Gij laat ons geen dag alleen.

3.Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;

is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen

z6 dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen —
liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen



