Liturgie zondag 14 september 2025

van de Gereformeerde Kerk
te Loenen aan de Vecht

Protestantse Kerk
v
i

Voorganger: Ds P.A. Pronk, Amsterdam
Ambtsdrager: Willem van Tellingen
Lector: Ton Boerema

Organist: Lieuwe Visscher

De dienst staat in het teken van het afscheid van onze predikant ds
P.A. Pronk. Hij wordt losgemaakt van onze gemeente en zal volgende
week verbonden worden aan de Protestantse gemeente in Nederhorst
den Berg.

Inloop vanaf 11:00 uur.
Liturgie en viering om 12:00 uur

Lunch: na afloop van de dienst

Zondag 14 september 2025 - 12:00 uur - Afscheidsdienst



Woord van welkom (door ouderling van dienst)

Mededelingen dd 14 september 2025.
Afscheidsdienst van ds. P. Pronk

Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst.
Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert en meekijkt, of op een later
tijdstip met ons verbonden bent.

Het is de laatste dienst van Pieter als predikant van onze gemeente.
Vanaf volgende week is hij verbonden aan de PKN gemeente in
Nederhorst den Berg

Voorganger: ds. Pieter Pronk

Organist: Lieuwe Visscher

Koster en techniek: Coen Schlimme

Kindernevendienst: Corrie Bootsma

Koffie: Truus en Norma

Mijn naam is Willem v. Tellingen, ik ben uw ambtsdrager van dienst.

Zaterdag 20 september is de gezamenlijke startmiddag bij de fam.
de Kruijf, Rijksstraatweg 183, aanvang 17.00 uur. Er staat een pot
klaar voor een vrijwillige bijdrage. U kunt zich nog tot morgen d.d.
15-9-2025 opgeven bij Wilma Kroon, 0294-233144.

Zondag 21 september is de gezamenlijke startdienst in de grote
kerk. Voorganger is ds. J. M. Goedhart.

De bloemen van vandaag gaan, met hartelijke felicitaties nog voor
hun 12 ' jarig huwelijk op 11 september en als afscheid van onze
gemeente naar Pieter en Lobke Pronk.

De collecte is voor Geef m Gambia. Het project van Karin de Rooij.

Donderdag 2 oktober is een gezamenlijke gemeenteavond in de
grote kerk. Aanvang 19.30 uur. Komt allen.



De huiskringen gaan begin oktober weer van start. U heeft
misschien al een flyer gekregen bij binnenkomst. U kunt ook een
flyer meenemen na de dienst.

Na de dienst wordt u verzocht weer even te gaan zitten. U wordt dan
even bijgepraat over het vervolg van het programma.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen
verbonden zijn.

Intochtslied: Lied 216: 1 en 3

1.Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed
Bemoediging en groet

Lied 1005: 1 en 2

1.Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2.Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen



zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Kyriegebed

Lied 967: 1,6 en 7

1.Zonne der gerechtigheid,

ga ons op in deze tijd,

opdat al wat leeft de dag

in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.

6.Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.

7.Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm u, Heer.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Jesaja 60: 1-2 en Maleachi 4:20

Jesaja 60: 1 en 2

1 Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister
van de HEER.

2 Duisternis bedekt de aarde

N



en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.

Maleachi 3:20

20 Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon van
de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend
opgaan. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen
jullie naar buiten komen.

Lied 913: 1

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Schriftlezing: Openbaring 22: 12-17

12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen
naar zijn daden. 13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de
laatste, het begin en het einde.’

14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de
levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten
binnengaan. 15 Buiten is de plaats voor de honden die zich
bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst,
voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.

16 ‘1k, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend
te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn
nakomeling, de stralende morgenster.’

17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen:
‘Kom!” Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van
het water dat leven geeft.



Lied 913: 2

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Verkondiging
Orgelspel

Lied 939: 1 en 3

1.0p U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

3.Van eerste kreet tot laatste zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.



Inzameling van de gaven: Geef om Gambia — Karin de Rooij

/

Leeniiarim ‘

Betaallink: https: //www ing. nl/payreq/m/‘7trx1d—anpTthfKZKFxG
MvQofOr4V9vksmnfj

Gebed over de gaven

Voorbeden, 3x beantwoordt met Lied 368j
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

Bidden ‘t Onze Vader

Slotlied: “Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan”,
verzen 1 en 2 (melodie Hemelhoog 445)(Tekst Sytse de Vries)

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

Woorden van afscheid en gebed (door Geralde)

Wegzending en zegen beamen met gezongen Amen



Orde na de dienst:

Speech door Geralde Dekker, vz kerkenraad
Overhandigen cadeau door Wilma Kroon
Sprekers:...

Cadeau van de gemeente en uitleg over verloop van de
activiteit door Fred Flantua

Zingen: lied geschreven door Geralde Dekker.



