Liturgie zondag 23 nov. 2025
Gedachtenisdienst

van de Gereformeerde Kerk

te Loenen aan de Vecht
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Protestantse Kerk

Voorganger: Ds P.A. Pronk, Amsterdam
Ambtsdrager: Geralde Dekker
Organist: Lieuwe Visscher

Zondag 23 november 2025 - Loenen aan de Vecht -
Gedachtenisdienst

Woord van welkom (door ambtsdrager van dienst)
Mededelingen 23 november 2025. Gedachteniszondag

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst.
Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert en meekijkt, of op
een later tijdstip met ons verbonden bent.

Het is vandaag gedachteniszondag en wij gedenken hen die
ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Vandaag gaat ds. Pieter Pronk uit A'dam voor.
Organist: Lieuwe Visscher

Beamist: Coen Schlimme

Koster: Piet Strijland



Koffieschenken: Harrie en Elma van der Laan
Mijn naam is Geralde Dekker, ik ben uw ambtsdrager van
dienst.

Zondag 30 november is het eerste Advent. Voorganger is
Ds. P.G. Vellekoop uit Maarssen. Tevens vieren wij dan het
Heilig Avondmaal.

De bloemen van vandaag gaan met hartelijke felicitaties
nog voor zijn verjaardag afgelopen vrijdag, naar Frits
Overbeek.

De komende weken kunt u weer ongeschreven kaarten met
postzegel inleveren achter in de kerk. Deze kaarten worden
ingezameld voor de PI in Nieuwersluis, zodat de bewoners
met kerst ook een kaartje kunnen sturen.

De collecte van vandaag is bestemd voor Pastoraat.

Na de dienst bent u allen hartelijk welkom voor een kopje
koffie of thee in de consistorie.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van
samen verbonden zijn.

Intochtslied: Lied 139: 1 en 6
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

6.Wanneer ik mij geborgen dacht



in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,

o0 God, hoe licht is zelfs het duister,

de nacht een dag die blinkt van luister.

Klein gloria

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed
Bemoediging en groet

Lied 1005: 1 en 5

1.Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven,

voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Gebed



Hemelhoog Lied 413 - 3x - NL
Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,

een vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,

een vuur dat nooit meer dooft.

Dienst van gedachtenis
H.G. Labeur-Landeweerd

Luisteren - Stay with me 'till the morning - Vicki

Brown

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Psalm 139: 1-14
[1]Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

[2] U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

[3] Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

[4] Geen woord ligt op mijn tong,

of U, HEER, kent het ten volle.

[5] U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.

[6] Wonderlijk zoals U mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

[7] Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
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[8] Klom ik op naar de hemel - U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk — U bent daar.

[9] Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,

[10] ook daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

[11] Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

[12] ook dan zou het duister voor U niet donker zijn -
de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

[13] U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

[14] Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Hemelhoog Lied 460: 1, 2 3 en 4

1.Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2.Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

3.De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.



Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.

4.0 Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’'.

Verkondiging
Orgelspel

Lied 793 :1,2en3

1.Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

2.Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind -
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,



liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3.Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;

is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.

Dat wij dan elkaar beminnen

z6 dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen -
liefde heeft de eeuwigheid.

Inzameling van de gaven: Pastoraat

Pastoraat bij rouw en gedachtenis

Pastoraat is omzien naar elkaar. De
Protestantse Kerk ondersteunt allerlei
vormen van pastoraat, zoals in de
scheepvaart of in gevangenissen. Bij
momenten van rouw en gedachtenis

biedt de kerk ruimte aan gemeente-
leden, maar ook aan wijk- en dorps-
bewoners, om stil te staan bij hun
verdriet. Dan wordt de kerk een
vindplaats van geloof, hoop en liefde.

Hartelijk dank voor je gift!

AW protestantse
%

™
R Herk

Betaallink:https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=owhTLbaO
zHUQUCzPLSEmDSQOIgYnA4pL

Dank- en Voorbeden 3x beantwoordt met Lied
Heer, hoor ons bidden,laat komen uw rijk!

Bidden: ‘'t Onze Vader

Slotlied: Lied416:1, 2,3 en4



1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4.Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen met gezongen Amen



