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Voorganger:    Ds A. de Oude, Loosdrecht  

Ambtsdrager:  Wilma Kroon 
Organist:    Corrie Bootsma 
 

 

 
Liturgie zondag 16 november 2025. 

 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
Mededelingen  16 november 2025. 
 

Goedemorgen  gemeente, hartelijk welkom in deze dienst.  
Fijn dat u ook thuis met ons meeluistert  en meekijkt, of op 

een later tijdstip met ons verbonden bent. 
 
Vandaag gaat ds. A. den Ouden uit Loosdrecht voor. 

Organist: Corrie Bootsma     
Beamist: Jan Landstra   

Koster: Bram Schoe 
Koffieschenken: Jan en Rita Landstra 

Liturgie zondag   16 nov 2025 
 

van de Gereformeerde Kerk  
te Loenen aan de Vecht 
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Mijn naam is, Wilma Kroon, ik ben uw ambtsdrager van 
dienst. 

 
Zondag 23 november is het gedachtenisdienst. Onze oud 

predikant Pieter Pronk gaat dan voor. 
   
De bloemen van vandaag gaan met hartelijke groet naar 

Wim en Nel Grim. Er is ook een boeket met groet en 
bemoediging bij Trijnie Smids gebracht. 

 
De collecte van vandaag is bestemd voor onderhoud 
gebouwen 

 
Na de dienst wordt u verzocht nog even plaats te nemen. 

Geralde zal dan een mededeling met u delen.  
 
Daarna bent u allen hartelijk welkom voor een kopje koffie 

of thee achter in de kerk.  
 

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van 
samen verbonden zijn.  
 

we gaan staan 
Aanvangslied: 280:1, 2, 3, 4 en 5 
1.De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

2.Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

3.dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
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de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

5.Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Stilte, moment van persoonlijke bezinning. 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed. 

V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer. 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O God, keer U naar ons toe 

G: en doe ons weer leven naar hart en ziel. 
V: Laat ons Heer uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil. 
V: O Heer, hoor ons gebed 
G: en laat ons geroep tot u komen. 

Allen: Amen. 
 

Lied 280:6 
6.Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het brood, dat Gij ons breekt. 

 

we gaan zitten 
Kyrie 

 
Glorialied 726:1, 4 en 6 
1.Hoor, een heilig koor van stemmen, 

staande aan de glazen zee, 

halleluja, halleluja, 

God zij glorie, zingen zij. 

Menigten die geen kan tellen, 

als de sterren in hun glans, 
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psalmen zingend, palmen dragend, 

in de hemel is een dans. 

 

4.Ja, zij hebben overwonnen 

met uw kruis als hun banier, 

volgend U in uw verzoening, 

door de diepe doodsrivier. 

Met uw lijden medelijdend, 

medestervend in uw dood, 

vonden zij het eeuwig leven 

en hun loon bij U is groot. 

 

6.God uit God, Gij eerstgeboren 

licht uit licht, o zonneschijn, 

in wiens lichaam uitverkoren 

heiligen slechts heilig zijn, 

schenk ons leven uit uw bronnen; 

door uw adem aangeraakt 

zingen wij tot Vader, Zoon en 

heilige Geest die levend maakt. 

 

Gebed voor de opening van het Woord. 

 
Lied 837:1 en 3 
1.Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen: 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

3.Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen. 

Als onze hand uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen? 

Twijfel of hoogmoed, onverstand – 

neem ons, uw mensen, bij de hand. 

Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 

 
De Schriften: Joh. 13:33-35  

[33] Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. 
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Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd 
heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar 

kunnen jullie niet komen.” [34] Ik geef jullie een nieuw 
gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo 

moeten jullie elkaar liefhebben. [35] Aan jullie liefde voor 
elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 
 

en 1. Kor. 13:8-13  
[8] De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen 

verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan 
– [9] want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is 
beperkt. [10] Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt 

is verdwijnen. [11] Toen ik nog een kind was sprak ik als 
een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 

Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me 
gelaten. [12] Nu zien we nog maar een afspiegeling, een 
raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is 

mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig 
kennen, zoals ik zelf gekend ben. [13] Dit is wat blijft: 

geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan 
is de liefde. 
 

en Hebr. 11:1-3 
Voorbeeldig geloof 

[1] Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen 
werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van 
wat we niet zien. [2] Om hun geloof werden de mensen uit 

vroeger tijden geprezen. [3] Door geloof komen we tot het 
inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, 

dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. 
 
Lied: 969:1, 2, 3 en 4 
1.In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

2.Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
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met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

3.Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

4.Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 

 
Verkondiging 
Meditatief orgelspel 

 
Lied: 1005:1, 3 en 5   (Nederlandse tekst) 
1.Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

3.Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

5.Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
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Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 

 
 
Inzamelingen:  

 
Onderhoud Gebouwen 

Betaallink:https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=iQVz7iJJZT32jeCY

RkSLqPGFKs3lhTQw 

 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed. 
 

 

we gaan staan 

Slotlied: 802:1, 4 en 5 
1.Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

4.Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang. 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 
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5.Velen, die de moed begaf, 

blijven staan of dwalen af, 

hunkerend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 

Here God, wij zijn vervreemden 

door te luisteren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

 
Wegzending en zegen – beantwoord met lied 425 
1.Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 


